
KATOEN LAMPEN 
GEMAAKT IN HET UITERSTE NOORDEN VAN THAILAND (CHIANG MAI) 
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www.timmersgems.com 

Handgemaakte katoenen lampjes voor decoratie. 

Het is naast een Boeddhabeeld wel het eerste dat toeristen die de zuidelijke 

provincies van Thailand hebben bezocht mee naar huis nemen, katoenen lampjes 

gebaseerd op de sinds de jaren 50 in zwang zijnde tempel verlichting bij festivi-

teiten en voortgekomen uit de westerse kerstverlichting. Tegenwoordig kom je 

deze mooie handgemaakt bolletjes van katoen bijna overal in Thailand tegen 

maar het meest toch in Chiang Mai en de andere steden als Pai (Hippie paradijs) 

en Chiang Rai. 99% is geheel handgemaakt in de dorpen Lampang en vooral 

Lampoon. (Ook bekend om de lantaarns en waaiers) Onze katoenen verlichting is 

prima geschikt voor gebruik in huis maar minder geschikt om lang buiten te laten 

hangen, het katoen zal er dan niet mooier op worden en vervagen. Onze strengen 

lampjes bevatten maar liefst 20 katoenen bollen en lampjes verdeeld over bijna 4 

meter snoer met natuurlijk een Gekeurde Europese stekker voor 230 Volt. Na-

tuurlijk zeer geschikt tijdens festiviteiten en wat dacht u ervan om ze gewoon in 

de kerstboom te hangen ? Beetje kitsch, ja natuurlijk maar wel bijzonder sfeervol. 

We hebben maar liefst 12 keuzes in ons assortiment, van sprekende kleuren tot 

uitermate sfeervoller en verwarmende kleuren. 

 

Handmade cotton lights for decoration. 

Besides a Buddha statue, it is the first thing that tourists who have visited the 

southern provinces of Thailand take home, cotton lamps based on temple lighting 

that has been in use since the 1950s at festivities and emerged from the Western 

Christmas lights. Nowadays you come across these beautiful handmade balls of 

cotton almost everywhere in Thailand, but most of all in Chiang Mai and the other 

cities such as Pai (Hippie paradise) and Chiang Rai. 99% is entirely handmade in 

the villages of Lampang and especially Lampoon. (Also known for the lanterns 

and fans) Our cotton lighting is perfectly suitable for use in the home, but less 

suitable for hanging outside for a long time, the cotton will not become more 

beautiful and fade. Our string lights contain no less than 20 cotton balls and lights 

spread over almost 4 meters of cord with, of course, a certified European plug for 

230 Volt. Of course very suitable during festivities and how about just hanging 

them in the Christmas tree? A little kitsch, yes of course, but very atmospheric. 

We have no less than 12 choices in our range, from striking colors to more atmos-

pheric and warming colors. 

 

   Italy/Ireland       Nature green         Soft tones              Elegance          Honeymoon    Indian summer 

          Ibiza                  Harlekino        Vive la France       Blue Lagoon          Bohemian        Oranje Boven   
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